
 

Zesde zondag van Pasen: Rogate – Vraag(t) 

orde voor de viering op zondag 22 mei 2022 

in de Nassaukerk te Amsterdam 

 

VOORBEREIDING 

 

muzikale opening P.I. Tschaikovsky, Chanson Triste op. 40 nr. 2,  

 W. Babell  2e Oboe Sonata 2e Adagio 

welkom   

aansteken kinder- en tienerkaars 

we gaan staan   

moment van stilte  

bemoediging Onze hulp is in de naam van de Eeuwige 

DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT, 

die trouw is tot in eeuwigheid 

EN NIET LAAT VAREN WAT ZIJN HAND BEGON 

drempelgebed Liedboek 298  Eeuwige, onze God (solo: voorganger;  

 I en II: allen) 

aanvangslied Liedboek 66: 1, 6, 7 Breek, aarde, uit in jubelzangen 

we gaan zitten   

kyrië met acclamatie Liedboek 301k Kyrie eleison 

gloria Liedboek 305 Alle eer en alle glorie 

 

SCHRIFTEN 

 

gebed met acclamatie Liedboek 333: 

   Kom, Geest van God, maak onze harten open. 

  Dat Christus bij ons woning vindt! 

schriftlezing Johannes 14: 15-26 

lied Liedboek 701 Zij zit als een vogel  (vers 1: voorganger; 2-4: allen) 

overweging 

lied Liedboek 653: 1, 5, 7 U kennen, uit en tot u leven  

 

 



GEBEDEN EN GAVEN 

 

gebeden  Bij elke gebedsintentie steekt de diaken een kaarsje aan. De 

gebeden worden besloten met stil gebed en het gezongen Onze 

Vader (Liedboek 369b)   

mededelingen 

we gaan staan 

slotlied Liedboek 791 Liefde, eenmaal uitgesproken 

zegenbede afgesloten met Liedboek 431c: Amen, amen, amen.  

muzikale afsluiting  J.S. Bach BWV 734 Nun freut euch, lieben Christen g’mein 

collecten  1. Drugspastoraat 

  2. Pastoraat 

  Offerblok: SHivA 

 

Aan de collecten kunt u bijdragen bij de uitgang of via GIVT.  

Offerblok: uw gift kunt u o.v.v. ‘Offerblok SHivA’ storten op: NL43 INGB 0003 717 062 

Diaconie SOW Nassaukerk Amsterdam. 

 

Aan deze viering werkten mee: Gerard van Zeijl (orgel/piano), David Harris (hobo), 

Hans van Herwaarden (dienstopdrager), Wilma Dierx (diaken), Menne Vellinga (koster 

en camerawerk) en Nienke Vos (voorganger). 

 

 

AGENDA  

 

Nassaukerk open 

Elke dinsdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur. Hier kunt u binnenlopen voor een 

praatje of om iets in het voorbedenboek te schrijven. 

 

Stiltemoment Oekraïne 

Iedere woensdag 19.00 - 19.15 uur, kerk open om 18.45. 

Er is muziek en stilte en gelegenheid om een kaarsje aan te steken. 

 

Eten bij Filah  

Iedere maandag en donderdag om 18 uur. Een losse maaltijd kost € 3,00 


