ﬁ“ﬁNASSAUKERK

protestantse kerk in Oud-West

orde voor de viering op zondag 27 oktober 2024

in de Nassaukerk te Amsterdam

VOORBEREIDING

muzikale opening L.Vierne — Réverie
welkom

aansteken kinderkaars

we gaan staan

moment van stilte

bemoediging Onze hulp is in de naam van de Eeuwige

DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,

die trouw is tot in eeuwigheid

EN NIET LAAT VAREN WAT ZIJN HAND BEGON
drempelgebed Liedboek 291d Onze hulp in de naam van de Heer

aanvangslied Liedboek 283: 1 t/m 5 In de veelheid van geluiden
we gaan zitten

kyrié beantwoord met Keer u om (1x voorzang, 1x allen):

Keer u om naar ons toe, keer ons om naar elkaar.

gloria Liedboek 103c: 1, 2 Loof de koning heel mijn wezen
SCHRIFTEN
gebed beantwoord met Liedboek 333:

Kom, Geest van God, maak onze harten open.

Dat Christus bij ons woning vindt!
schriftlezing Psalm 23 (22) « Dominus regit me.

(Een musiceerstuk, v. David.)
De Ene is mijn herder,

mij zal niets ontbreken;

2. in weiden vol groen vlijt hij mij neer,

hij voert mij mee naar wateren van rust;

3 mijn ziel keert door hem in mij terug,



hij leidt mij in sporen van gerechtigheid

omwille van zijn naam!

4 Ook als ik moet gaan

door een dal vol schaduw van dood,-
kwaad zal ik niet vrezen,

want gij zijt bij mij;

uw staf en uw stok,

die zullen mij vertroosten.

5 Gij bereidt voor mijn aanschijn een tafel
tegenover mijn benauwers;
gij zult mijn hoofd betten met olie,

mijn beker is overvol!

6 Mij achtervolgen

slechts goedheid en vriendschap,

al de dagen van mijn leven;

terugkeren mag ik in het huis van de Ene

tot in lengte van dagen!
lied Liedboek 142 Tot God de Heer hief ik mijn stem
schriftlezing Marcus 10: 43 - 52

Zo kwamen zij naar Jericho. En toen hij verderging vanuit Jericho, met zijn leerlingen en
met een aanzienlijke menigte, zat daar langs de weg de zoon van TimeUs, Bartimeds, een
blinde bedelaar. Toen hij hoorde dat Jezus, de Nazarener, voorbij kwam, begon hij te
schreeuwen en zei: ‘Zoon van David, Jezus, erbarm u over mij’. Veel mensen spraken
hem streng toe, dat hij moest zwijgen, maar hij schreeuwde des te harder: ‘Zoon van
David, erbarm u over mij.’

Jezus bleef staan en zei: ‘Roep hem’. Toen riepen zij de blinde en zeiden tegen hem:
‘Houd moed, sta op, hij roept je’. Hij wierp zijn mantel af, sprong op en kwam bij Jezus.
Jezus zei tegen hem: ‘Wat zou je willen, dat ik voor je deed?’ De blinde antwoordde:
‘Rabboeni (mijn meester), maak dat ik weer kan zien’. Jezus zei tegen hem: ‘Ga heen, je

vertrouwen heeft je gered’. En meteen kon hij weer zien en volgde hem op zijn weg.

lied Liedboek 315, 1 en 2 Heb dank, o God voor alle leven
overweging
lied Komen ooit voeten gevleugeld (Verzameld Liedboek 880, Huub

Oosterhuis, mel.liedboek 868)
1. Komen ooit voeten gevleugeld mij melden de vrede;
daalt over smeulende aarde de dauw van de vrede,

wordt ooit gehoord uit mensen monden dat woord:



wij zullen rusten in vrede.

2. Dan zal ik huilen en lachen en drinken en slapen;
dromen van vluchten en doden en huiv’rend ontwaken.
Maar niemand vlucht, nergens alarm in de lucht,

overal vrede geschapen.

3. Dan zal ik zwaaien naar vreemden, zij zullen mij groeten.
Wie was mijn vijand? Ik zal hem in vrede ontmoeten.
Dan zal ik gaan waar nog geen wegen bestaan -

vrede de weg voor mijn voeten.

GEBEDEN EN GAVEN

aansteken van de kaarsen in het kaarsenblok

gebeden Bij elke gebedsintentie steekt de diaken een kaarsje aan. De gebeden

worden besloten met stil gebed en het gezongen Onze Vader

(Liedboek 369b)
mededelingen
collecten 1¢ (zwart) Wijkdiaconie

2° (grijs) Hervormingsdag: kerkvernieuwing
muziek A. De Klerk — Tempo di Siciliano
we gaan staan
slotlied Liedboek 791 Liefde eenmaal uitgesproken
zegenbede beantwoord met Liedboek 431¢c: Amen, amen, amen

muzikale afsluiting J.G. Walther — Lobe den Herren

collecten Offerblok: ATD Vierde Wereld, mensenrechten-

beweging met de allerarmsten

Aan de collecten kunt u bijdragen in de collectezak of via GIVT.
Offerblok: uw gift kunt u in het witte offerblok doen of o.v.v. ‘Offerblok oktober’ storten op:
NL43 INGB 0003 717 062, Diaconie SOW Nassaukerk Amsterdam.

Aan deze viering werkten mee: Gert Jan Velders (orgel/piano), Roelof Langman

(dienstopdrager), Jeannette Stronks (diaken) en Roel Knol (voorganger).

Wilt u reageren op de viering of met iemand praten, dan bent u welkom bij de

dienstopdrager.



AGENDA

Gedachteniszondag 3 november Nassaukerk
Tijdens de viering worden overledenen van het afgelopen jaar herdacht. U kunt namen

van overleden dierbaren per mail doorgeven aan Lydia Meiling: lydiameiling@gmail.com.

Herdenking omgekomen viuchtelingen zo 3 november 13:30 en 15:00u
Oecumenische herdenking om 15:00u in de Mozes en Aaronkerk in Amsterdam, met een
overdenking door Abdelkader Benali en diverse voorgangers. Voorafgaand om 13:30u in
het Huis van Sant’Egidio (Waterlooplein 205, naast de kerk) spreekt Rosita Steenbeek
over de situatie van vluchtelingen in Europa. Zie de website van de Protestantse

Diaconie,

Huub Oosterhuislezing, zondag 3 november 15:00u
In de Rode Hoed wordt de eerste Huub Oosterhuislezing gehouden door Colet van der
Ven: 'Over liedjes, liefde, gemis en nog zo wat...’

Toegang 15 euro; kaarten zijn verkrijgbaar via ekklesia-amsterdam.nl

Samen bidden voor de stad, zondag 3 november 18:30u
In de Noorderkerk is een speciale gebedsdienst met diverse voorgangers om te bidden
voor Amsterdam, haar inwoners en de toekomst, ter gelegenheid van het 750-jarig

bestaan van de stad.

Nassaukerk open
Elke dinsdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur. Hier kunt u binnenlopen voor een praatje

of om iets in het voorbedenboek te schrijven.

Spreekuur predikant

Tijdens de open kerk op dinsdagmiddag is Lydia Meiling in principe aanwezig en
beschikbaar voor een persoonlijk gesprek. Daarnaast is er natuurlijk altijd de mogelijkheid
om een persoonlijke afspraak te maken. Voor telefoonnummer en e-mailadres: zie

achterpagina in Over de Brug.

Filah, Van der Hoopstraat 43-huis
Elke maandag, woensdag en vrijdag samen eten om 18:00 uur voor 3 euro (inloop vanaf
17:00 uur).

Kringloopwinkel, De Wittenkade 111 (souterrain)

De leukste schatkamer van de stad, elke dinsdag t/m vrijdag open van 10:00-16:00 uur.
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