
Leven als de bomen
Bloeien in liefde

orde voor de viering op zondag 24 november 2024

Nassaukerk te Amsterdam

VOORBEREIDING

welkom

aansteken kinderkaars

we gaan staan

moment van stilte

bemoediging v: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige

a: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,

v: die trouw is tot in eeuwigheid

a: EN NIET LAAT VAREN WAT ZIJN HAND BEGON

drempelgebed v: Gij weet van ons zoeken en struikelen

Gij kent de armzaligheid waarmee wij onszelf

willen redden - en het niet kunnen

a: WEES MET ONS BEGAAN

WIJS ONS DE WEG NAAR UW VREDE

v: o God, we verlangen naar Uw nabijheid

richting voor ons leven, brood voor onze ziel

om te leven, geborgen in uw liefde

a: WEES MET ONS BEGAAN

WIJS ONS DE WEG NAAR UW VREDE

aanvangslied Liedboek 276: 1 t/m 3 Zomaar een dak boven wat hoofden

we gaan zitten

kyrië en gloria Liedboek 1005: 1 t/m 5 Zoekend naar licht

SCHRIFT

gebed met acclamatie liedboek 333:

Kom Geest van God, maak onze harten open,



dat Christus bij ons woning vindt!

schriftlezing Psalm 87 (bew. Hans Bouma: zie inlegvel)

lied Leven als de bomen (zie inlegvel)

schriftlezing Openbaring 22: 1 - 5

muziek uit de Buurtcantate (muziek: Nico Hovius)

Hallo boom (Westerpark, Jacqueline Delsing)

Jouw bladeren zijn mijn gedachten

losse delen zwevend als een wolk

Jouw stam is mijn rug

jouw wortels mijn ankers

die mij doen leven

"Hallo boom"

"hallo ik"

overweging

lied Liedboek 807 : Een mens te zijn op aarde

allen 1 en 6; vrouwen 2 en 4; mannen 3 en 5

gedicht Onder de appelboom, Rutger Kopland (zie inlegvel)

GEBEDEN EN GAVEN

de kaarsen in het kaarsenblok worden aangestoken

gebeden besloten met het Onze Vader (Liedboek 369b)

mededelingen

collecte 1 (zwart): Het Wereldhuis - warme maaltijden

2 (grijs): Eeuwigheidszondag - Met het oog op het

einde

we gaan staan

slotlied Liedboek 978: 1 t/m 4 Aan U behoort o Heer der Heren

zegenbede beantwoord met Liedboek 431c: Amen, amen, amen

collecten Offerblok (wit): Eigen wijkkas

we gaan zitten

Aan de collecten kunt u bijdragen in de collectezakken of via GIVT.

Offerblok: uw gift kunt u in het witte offerblok doen of o.v.v. ‘Offerblok xxx’ storten op: NL43

INGB 0003 717 062, Diaconie SOW Nassaukerk Amsterdam.



Aan deze viering werkten mee: Nico Hovius (piano), Zanggroep olv Judith van Dommele,

Anne-Margreet Bloem (gedicht), Jaap Buning (dienstopdrager), Anrina Kolkman (diaken) en

Lydia Meiling (voorganger).

Wilt u reageren op de viering of met iemand praten, dan bent u welkom bij de dienstopdrager

en/of voorganger.

AGENDA

Voorbereiding met Rinse Reeling Brouwer maandag 25 november
Op 2 december, 1e adventszondag, gaat Rinse Reeling Brouwer voor. Wie wil

meedoen bij de voorbereiding? Om 20 uur in de Stilteruimte komen we bij elkaar. Als je

je vooraf aanmeldt, krijg je de betreffende tekst gemaild: amharfterkamp@gmail.com

Klimaatwake dinsdag 26 november
Maandelijkse bijeenkomsten in de Dominicuskerk Inspiratie vanuit de praktijk en vanuit

meerdere levensbeschouwingen van 20:00-21:00 uur (kerk open vanaf 19:30u).

Verzendklaar maken Over de Brug woensdag 27 november
Om 9:30 uur in de wijkzaal van de Nassaukerk. Informatie bij:

henkslooijer@hotmail.com

Bidden in de Jeruzalemkerk, vrijdag 29 november
Aanstaande vrijdag is er tussen 14:00 en 16:00 uur gelegenheid om samen met

anderen te bidden in de Jeruzalemkerk.

Kerstattenties rondbrengen in december
Op de volgende momenten kunnen kerstattenties worden opgehaald om ze rond te

brengen:

zondag 8 en 15 december na de dienst

dinsdag 10 december en 17 december 14:00-16:00u

Nassaukerk open
Elke dinsdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur. Hier kunt u binnenlopen voor een

praatje of om iets in het voorbedenboek te schrijven.

Spreekuur predikant
Tijdens de open kerk op dinsdagmiddag is Lydia Meiling in principe aanwezig en

beschikbaar voor een persoonlijk gesprek. Voor telefoonnummer en e-mailadres om

een afspraak te maken: zie achterpagina in Over de Brug.

mailto:amharfterkamp@gmail.com
mailto:henkslooijer@hotmail.com


Filah, Van der Hoopstraat 43-huis
Elke maandag, woensdag en vrijdag samen eten om 18:00 uur voor 3 euro (inloop

vanaf 17:00 uur).

Kringloopwinkel, De Wittenkade 111 (souterrain)
De leukste schatkamer van de stad, elke dinsdag t/m vrijdag open van 10:00-16:00 uur.


