Pasen: Opstaan naar vrede

orde voor de viering van zondag 20 april 2025
Nassaukerk Amsterdam

m.m.v. de cantorij o.l.v. Arnoud Boerwinkel

VOORBEREIDING

muzikale opening

welkom

de kaarsen worden aangestoken
we gaan Staan

moment van stilte

bemoediging Onze hulp is in de naam van de Eeuwige

DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
die trouw is tot in eeuwigheid

EN NIET LAAT VAREN

WAT ZIJN HAND BEGON

< o <

drempelgebed Gij die leeft, Gij weet wat ons hart bezwaart
WEES GIJ ONS EEN SCHUILPLAATS
Telkens weer schept U ruimte voor ons

UW KOSTBARE, ONVERVANGBARE
MENSEN ZIJN WIJ

Gij die ons uw kinderen noemt

a: SCHENK ONS NIEUW LEVEN

< o <

<

acclamatie lied 284 Christus, Gij zijt het licht in ons leven!
Levende vlam, doof niet meer uit,

want in uw licht zien wij elkaar.
intochtslied lied 630 Sta op! - Een morgen ongedacht

we gaan zitten

kyrie gebed besloten met lied 301g Kyrie elei-i-son.

cantorij Come, ye sons of art - Henry Purcell

Come, come, ye Sons of Art,
come, come away,

tune all your voices

and instruments play,

to celebrate, to celebrate

this triumphant day.



DE SCHRIFTEN OPEN

gebed met acclamatie lied 333:

Kom, Geest van God, maak onze harten open,

Dat Christus bij ons woning vindt!

schriftlezing Psalm 118 - Huub Oosterhuis

zingen lied 158b Een schoot van ontferming (2x)
paasevangelie Johannes20:1-18

cantorij Christ lag in Todesbanden - J.S. Bach

Wir essen und leben wohl in rechten Osterfladen;
Der alte Sauerteig nicht soll sein

bei dem Wort der Gnaden.

Christus will die Koste sein

und speisen die Seel allein,

der Glaub will keins andern leben.

Halleluja.

overweging

zingen lied 633 : 1 t/m 5 De lichtvorst, de ontluisterde

GEBEDEN

gebeden besloten met stil gebed en het Onze Vader 369b
bij elke gebedsintentie wordt een kaarsje aangestoken

mededelingen

collecten 1. (zwart): Dokters van de wereld: mobiele tandarts- praktijk voor
onverzekerden in Amsterdam

2. (grijs)  Paascollecte voor de kerk
we gaan staan
slotlied lied 634 : U zij de glorie

1: Allen

2: Cantorij, daarna allen

zegenbede v: In ons hart en in ons huis

DE ZEGEN VAN GOD

In ons komen en in ons gaan
DE VREDE VAN GOD

In ons leven, op onze zoektocht
DE LIEFDE VAN GOD

Bij het einde, nieuw begin
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a: DE ARMEN VAN GOD
OM ONS OP TE VANGEN
THUIS TE BRENGEN
AMEN AMEN AMEN (gezongen)

muzikale afsluiting

collecte offerblok (wit): hulp voor Oekraiene

Aan de collecten kunt u bijdragen in de collectezak of via GIVT.

Offerblok: uw gift kunt u in het witte offerblok doen of o.v.v. ‘Offerblok april’ storten op:
NL43 INGB 0003 717 062, Diaconie SOW Nassaukerk Amsterdam.

Aan deze viering werkten mee: Jan van den Brand, orgel/piano; de cantorij o.l.v.
Arnoud Boerwinkel; Roelof Langman, dienstopdrager; Wilma Dierx, diaken en Lydia

Meiling, voorganger.

Wilt u reageren op de viering of met iemand praten, dan bent u welkom bij de

dienstopdrager en/of voorganger.

AGENDA

Stiltemoment voor Oekraine
De komende tijd is er iedere dinsdag van 16:30-16:50u een stiltemoment voor

Oekraine in de Nassaukerk.

Klimaatwake dinsdag 22 april 20:00 uur
Maandelijkse bijeenkomsten in de Dominicuskerk Inspiratie vanuit de praktijk en vanuit

meerdere levensbeschouwingen van 20:00-21:00 uur (kerk open vanaf 19:30u)

Wat geloof jij eigenlijk (nog)? Donderdag 24 april
Gesprek over een bijbeltekst van 19:30-21:15 uur in de wijkzaal; vanaf 19:15 staat
koffie en thee klaar. Zie ook de aankondiging in Over de Brug. Graag opgeven live of

via mail: lydiameiling@gmail.com. Je krijgt dan een uitnodiging per mail met nadere

informatie.

Bidden in de Jeruzalemkerk, vrijdag 25 april
Aanstaande vrijdag is er tussen 14:00 en 16:00 uur gelegenheid om samen met

anderen te bidden in de Jeruzalemkerk.

Staatsbrunch maandag 5 mei 12.00-14.00 uur

Op 5 mei is er in de Tweede Nassaustraat, op het Van Limburg Stirumplein en in de
Van Limburg Stirumstraat een brunch.

Zie uitnodiging "Schuif aan bij dé Staatsbrunch op 5 mei" in Over de Brug. Geef je nu al

op als vrijwilliger bij de Kringloopwinkel


mailto:lydiameiling@gmail.com




