ﬁ!ﬁNASSAUKERK

protestantse kerk in Oud-West

Heilige Geestkracht

Orde voor de viering van Pinksteren

Zondag 8 juni 2025, Nassaukerk te Amsterdam

muzikale opening

welkom

de kaarsen worden aangestoken
we gaan staan

moment van stilte

bemoediging v: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige

a: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,

v: die trouw is tot in eeuwigheid

a: EN NIET LAAT VAREN WAT ZIJN HAND BEGON
drempelgebed v Fluister het in mij, Heilige Geest

a IKZAL HET GOEDE DENKEN

v Spoor me aan, Heilige Geest

a IKZAL HET GOEDE DOEN

v Bescherm me, Heilige Geest

a IKZAL HET GOEDE NOOIT VERLIEZEN
aanvangslied Liedboek 672: 1 t/m 4 Komt laat ons deze dag
we gaan zitten
kyriégebed
cantorij Santo santo santo (trad. Argentina)

Santo, santo, santo, mi corazén te adoral

Mi corazon te sabe decir: santo eres Sefor.

Heilig, heilig, heilig, mijn hart aanbidt U!

Mijn hart weet en zegt het: U bent heilig, Heer.

DE SCHRIFTEN OPEN

inleiding op de dienst
gebed met acclamatie Liedboek 694: 1 t/m 3 Dat wij volstromen

eerste lezing Joél3:1-5



lied Liedboek 695: 1 t/m 5 Heer raak mij aan met uw adem
tweede lezing Handelingen 2: 1 - 13

cantorij Jesus bleibet meine Freude, J.S. Bach
Jesus bleibet meine freude,
meines Herzens Trost und Saft,
Jesus wehret allem Leide,
er ist meines Lebens Kraft,
meiner Augen Lust und Sonne,
meiner Seele Schatz und Wonne;
darum laf} ich Jesum nicht,
aus dem Herzen und Gesicht.

overweging

lied Liedboek 701 1 t/m 4 Zij zit als een vogel

1 en 3 cantorij, 2 en 4 allen

GEBEDEN EN GAVEN

de kaarsen in het kaarsenblok worden aangestoken
gebeden besloten met het Onze Vader (Liedboek 369b)

mededelingen

collecten 1 (zwart): Wijkdiaconie

2 (grijs) : Pinksteractie voor de kerk

tiidens de collecte zingt de cantorij: De zee, Toon Hermans
Ik wil alleen zijn met de zee,
ik wil alleen zijn met het strand,
ik wil mijn ziel wat laten varen,
niet mijn lijf en mijn verstand.
Ik wil gewoon een beetje dromen
rond de dingen die ik voel
en de zee, ik weet het zeker,

dat ze weet wat ik bedoel.

Ik wil alleen zijn met de golven,
‘k wil alleen zijn met de lucht,

ik wil luist'ren naar mijn adem,

ik wil luisteren naar mijn zucht.
Ik wil luisteren naar mijn zwijgen,
daarna zal ik verder gaan

en de zee, ik weet het zeker,

zal mijn zwijgen wel verstaan.



BROOD EN WIJN

we vormen een kring rond de tafel

tafelgebed

lied Liedboek 681: Veni sancte Spiritus (3x)

vredeswens

we delen brood en wijn

slotlied Liedboek 691: 1 t/m 3 De Geest van God
zegenbede beantwoord met Liedboek 431c: Amen, amen, amen
muzikale afsluiting

offerblok bij de uitgang: Groene kerk

Aan deze viering werkten mee: Cantorij o.l.v. Arnoud Boerwinkel; Sebastian van der
Pluijm (organist), Roelof Langman (dienstopdrager), Anrina Kolkman (diaken), Lydia

Meiling (voorganger).

Wilt u de diaconie steunen, stort uw gift dan op:
NL43 INGB 0003 717 062, Diaconie Nassaukerk Amsterdam.

AGENDA

Nassaukerk open
Elke dinsdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur. Hier kunt u binnenlopen voor een

praatje of om iets in het voorbedenboek te schrijven.

Spreekuur predikant

Tijdens de open kerk op dinsdagmiddag is Lydia Meiling in principe aanwezig en
beschikbaar voor een persoonlijk gesprek. Daarnaast is er natuurlijk altijd de
mogelijkheid om een persoonlijke afspraak te maken. Voor telefoonnummer en

e-mailadres: zie achterpagina in Over de Brug.

Filah, Van der Hoopstraat 43-huis
Elke maandag, woensdag en vrijdag samen eten om 18:00 uur voor 3 euro (inloop
vanaf 17:00 uur).

Kringloopwinkel, De Wittenkade 111 (souterrain)

De leukste schatkamer van de stad, elke dinsdag t/m vrijdag open van 10:00-16:00 uur.



