
 

Kom, wij beginnen met de wereld opnieuw 

liturgie voor de Paasmorgen 

Nassaukerk Amsterdam, 5 april 2026 

m.m.v. de cantorij o.l.v. Josefine Straesser 

 

 

VOORBEREIDING 

 

welkom  

de kaarsen worden aangestoken 

we gaan staan   

moment van stilte  

 bemoediging v: Onze hulp is in de naam van de Opgestane 

a:  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT, 

v: die trouw is tot in eeuwigheid 

 a:  EN NIET LAAT VAREN WAT ZIJN HAND BEGON 

drempelgebed    v:  Gij, Licht van Pasen, Vuur van de Geest,  

    Gij weet wat ons hart bezwaart 

 a:  WEES GIJ ONS EEN SCHUILPLAATS 

 v:  Telkens weer schept U ruimte voor ons 

 a:  UW KOSTBARE, ONVERVANGBARE MENSEN ZIJN WIJ 

 v: Gij die ons uw kinderen noemt 

 a:  SCHENK ONS NIEUW LEVEN   

acclamatie  Liedboek 284 Christus, Gij zijt het licht in ons leven! 

  Levende vlam, doof niet meer uit, 

  want in uw licht zien wij elkaar. 

intochtslied Liedboek 630: 1 t/m 4  Sta op! Een morgen ongedacht 

kyrie gebed  besloten met Liedboek 301g  Kyrie elei-i-son. 

cantorij O God the King of Glory, Henry Purcell 

O God, the King of glory, who hast exalted  

thine only Son Jesu Christ  

with great triumph into heaven: 

We beseech thee, leave us not comfortless; 

but send to us thine Holy Ghost to comfort us,  

and exalt us unto the same place 

where our Saviour Christ is gone before us. Amen.  



     

DE SCHRIFTEN OPEN 

 

 

moment met de jongeren 

we zingen  Liedboek 103e: Bless the Lord, my soul 

gebed   met acclamatie lied 333:  

  Kom, Geest van God, maak onze harten open, 

  Dat Christus bij ons woning vindt! 

schriftlezing  Jesaja 25 : 6-9  

cantorij   Christ lag in Todesbanden - J.S. Bach  

   Wir essen und leben wohl in rechten Osterfladen; 

   Der alte Sauerteig nicht soll sein  

   bei dem Wort der Gnaden.  

   Christus will die Koste sein  

   und speisen die Seel allein, 

   der Glaub will keins andern leben. Halleluja. 

paasevangelie   Johannes 20 : 1 – 18 

we zingen  Liedboek 908: 1, 2, 4 Ik heb U lief, o mijn beminde 

overweging 

cantorij   Opstaan (t: Kees Kok m: Tom Löwenthal) 

1. Het opstaan uit de dood duurt maar heel even. 

Je wordt door deur en muren heen gezien, 

je blijft geliefden voor de ogen zweven, 

alsof je nog niet dood bent, heel misschien. 

 

2. Je zit nog mee aan tafel als het ware 

je deelt bij vlagen in hun avondmaal, 

totdat ze naar de hemel staan te staren 

en weten: je bent dood nu helemaal. 

 

3. Maar daarna kan je ware geest gaan waaien, 

je grote daden en je liefdesvuur, 

en plotseling uit diepe rouw oplaaien, 

jou ter gedachtenis, hier nu dit uur. 

  

 

 GEBEDEN  

 

gebeden besloten met stil gebed en het Onze Vader (liedboek 369b) 



    bij elke gebedsintentie wordt een kaarsje aangestoken  

mededelingen 

collecten 1. (zwart) India: onderwijs geeft kansarme kinderen  

   toekomst 

 2. (grijs) Paascollecte voor de kerk 

slotlied   Liedboek 634: 1 en 2 U zij de glorie 

zegenbede v:  In ons hart en in ons huis 

 a:  DE LIEFDE VAN GOD 

 v:  In ons komen en in ons gaan 

 a:  DE VREDE VAN CHRISTUS 

 v:  In ons leven, op onze zoektocht 

 a:  DE NABIJHEID VAN DE HEILIGE GEEST 

 v:  Moge de Opgestane ons voorgaan op al onze wegen 

 a:  AMEN AMEN AMEN (liedboek 431c)  

collecte  het witte offerblok bij de uitgang is bestemd voor Hope4Ukraine 

 

 

Aan de collecten kunt u bijdragen in de collectezakken of via GIVT.  

Offerblok: uw gift kunt u in het witte offerblok doen of o.v.v. ‘Offerblok april’ storten 

op: NL43 INGB 0003 717 062, Diaconie SOW Nassaukerk Amsterdam. 

 

Aan deze viering werkten mee: Nico Hovius, piano; de cantorij o.l.v. Josefine 

Straesser; Roelof Langman, dienstopdrager; Anrina Kolkman, diaken en Lydia 

Meiling, voorganger. 

 

Wilt u reageren op de viering of met iemand praten, dan bent u welkom bij de 

dienstopdrager en/of voorganger. 

 

 

AGENDA  

 

Geef je op voor het Gemeenteweekend! 

Van vrijdagmiddag 22 mei t/m zaterdagmiddag 23 mei, in de Banjaert in Wijk aan Zee. 

Aanmelden kan via wdierx@hotmail.com of gewoon na een kerkdienst bij Edwin of 

Wilma.  

 

Wat geloof jij eigenlijk? Donderdag 9 april 

Gesprek over een bijbeltekst van 19:30-21:15 uur in de stilteruimte; vanaf 19:15 staat 

koffie en thee klaar. Graag opgeven live of via mail: lydiameiling@gmail.com. Je krijgt dan 

een mail met meer informatie. 

 

mailto:lydiameiling@gmail.com


 

Nassaukerk open 

Elke dinsdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur. Hier kunt u binnenlopen voor een praatje 

of om iets in het voorbedenboek te schrijven. 

 

Spreekuur predikant 

Loop binnen tijdens de open kerk op dinsdag of maak een afspraak met Lydia Meiling. 

Voor contactgegevens: zie achterpagina in Over de Brug. 

  

Filah, Van der Hoopstraat 43-huis  

Elke maandag, woensdag en vrijdag samen eten om 18:00 uur voor 3 euro (inloop vanaf 

17:00 uur). 

 

Kringloopwinkel, De Wittenkade 111 (souterrain) 

De leukste schatkamer van de stad, elke dinsdag t/m vrijdag open van 10:00-16:00 uur. 


